
 

 

 

 

Lieve gemeenteleden, 
 
Het is onvoorstelbaar hoe veel er in onze kerkelijke gemeente gebeurt. Het meest zichtbaar 
zijn de vieringen op zondagochtend en de vespers eens per maand in de avond. Maar dat is 
pas het begin. Er is een uitgebreid Vorming- en toerustingswerk, dat zich uitstrekt van 
meditatie tot bijbelkring, van gespreksgroep over rouw en verlies tot avonden met lezingen 
over boeiende onderwerpen. Dankzij onze kerkelijk medewerker voor jongeren, gezinnen en 
de middengeneratie is er een stevig programma juist voor die gemeenteleden. Zij kunnen 
elkaar bijna wekelijks treffen.  

Er wordt getrouwd, gedoopt, er zijn uitvaarten. We eten met elkaar. We zoeken elkaar op. 
We wandelen met elkaar. We zingen met elkaar. 

Dit alles is mogelijk dankzij de grote groep vrijwilligers en de professionele krachten: kosters, 
organisten, predikanten en kerkelijk (mede-)werkers. Daar mogen we dankbaar voor zijn. 
Voor de mensen die er zijn en voor het werk dat zij verrichten. 

Maar, en dat is de keerzijde. Het gaat niet zonder geld. Het onderhoud van de gebouwen 
kost geld. De activiteiten kosten geld. En de betaalde krachten kosten geld. Onze 
kerkrentmeesters gaan hier verstandig mee om, over uitgaven wordt goed nagedacht. 
Inkomsten blijven echter nodig. Dus kloppen we bij u aan. 

Toch is dit meer dan een bedelbrief alleen. Waar we ons geld aan uitgeven, laat zien wat we 
belangrijk vinden. De kerkelijke gemeenschap vindt haar activiteiten van waarde, omdat hier 
doorheen het verhaal van God met mensen wordt doorgegeven. We hopen dat in alles wat 
we doen, God zelf ter sprake komt. En dat mensen daardoor moed vatten. 
 
Daarom durf ik u openhartig te vragen: doet u mee met de aktie Kerkbalans? Want als je 
geeft, geef je vandaag voor de kerk van morgen, 
 
Met een hartelijke groet en een al even hartelijk “dank je wel” voor uw gift. 
 
De pastores, 
Sybrand van Dijk, 
Walter Meijles 
Tineke Braspenning 
Geertje van der Meer 


