
Protestantse Gemeente
Roden-Roderwolde

De caravans komen her en der weer tevoorschijn. Je 
ziet hoe mensen zich voorbereiden om op pad te gaan. 
En terecht! Wij mensen zijn geboren om onderweg te 
zijn. Letterlijk. We bezoeken graag nieuwe plekken en 
andere culturen. Daarmee leren we onszelf opnieuw 
kennen en veranderen we ook een beetje. Maar 
figuurlijk reizen we ook: wij zijn niet meer de mensen 
die wij tien jaar geleden waren. Blijven staan lijkt 
veilig. Bewegen door de tijd maakt vrij.

KERKENPAD
Alle zaterdagen in juni staan de oude kerken in Norg, 
Peize, Veenhuizen en Roden van 10.00 tot 16.00 uur open 
voor bezoek. Overal wachten gidsen op je om over de 
schoonheid van de gebouwen te vertellen. Sommige 
zijn bijna duizend jaar oud. Vele generaties die onder 
kerkdaken kracht en inspiratie vonden. Je kunt de vier 
kerken met de fiets of de auto bezoeken. 

STILTE UUR
Soms heb je reflectie nodig. Waar sta ik? Hoe ver ben ik 
gekomen? Waar word ik verwacht? Zulke vragen komen 
op, zodra je stil bent. Elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur 
is de Catharinakerk open. Brink 1 in Roden. Je kunt er 
een kaars opsteken, bidden, wat lezen of gewoon even 
stil zijn. Rust om de drukte van het leven beter te 
verstaan.

EROPUIT
Bewegen maakt vrij
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