Ik zie jou viering 01-02-2026

10.00 uur: Ik zie jou draaien
Van Claudia de Breij

Sybrand, Annelies en Fokelien komen binnen

Welkom en dan uiteindelijk naar de vraag

Begin: we leven in een onrustige wereld. Is de wereld echt zo slecht of zijn er ook goede
dingen?

Gesprekje met elkaar in kleine groepjes over dit onderwerp.

Het wolspel: we gooien een bol wol in een kring naar elkaar toe. Daarbij zeg je iets aardigs
tegen elkaar.

Zingen Lied: Uw woord is een lamp (Evangelische liedbundel 262)

Bidden
Lezing Mattheus 5: 1-11

Zingen Laat zo je licht maar schijnen (Evangelische liedbundel 458)

Verhaal van ‘De muis en de leeuw’ met plaatjes op de beamer (door Annelies)
Uitleg over vriendelijkheid

Zingen Liefde is blij zijn (Hanna Lam bundel 1V-26)

Mededelingen door de ouderling en de diaken

Collecte. We vragen Erwin om iets ‘lossigs’ te spelen op de piano.

Voorbeden met behangrol. Wat zijn je dromen voor een andere / betere wereld?
Gedicht door Fokelien

Slotlied: O grote God die liefde zijt
Lied 838 Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk

Zegen.
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