
Nieuwsbrief maart 2024 

Beste vriend van Hart voor Roden, 

In deze nieuwbrief aandacht voor een bijeenkomst van Hart voor Roden, Terwille helpen 

en de cursus Bidden voor elkaar. 

 

Uitnodiging voor 25 april 
 

Hart voor Roden organiseert in april  weer een bijeenkomst. Als vervolg op de avond in november 

met Janneke Plantinga.  

Thema: Hoe kunnen we elkaar versterken in het missionair bezig zijn in onze eigen omgeving, Roden, 

Norg, Peize etc.? 

Allereerst  nodigen we alle groepen uit, die iets met Hart voor Roden doen.  

En verder iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt en hier graag missionair wil zijn.  

We horen graag, waar iedereen mee bezig is.  

Er we vragen elkaar:  

 

Wat heb jij nodig voor je activiteit? Hoe kunnen we elkaar versterken?  

We gaan met elkaar in gebed hierover.  

 

Datum: 25 april in de Rank.  19.45 inloop, 20.00 uur starten we. 

Nader bericht volgt, maar houd de datum alvast in gedachten!  

 

Helpende Handen 
 
Op de site van Hart voor Roden staat een stukje over Ben en Hanneke en hun opvanghuis. Ze kunnen 
nog steeds hulp gebruiken. In het bijzonder willen we vragen wie er af en toe zou willen bijspringen 
om de tuin rondom het complex te onderhouden.  
Vind je het fijn, om hen te helpen en af en toe lekker buiten bezig te zijn,  
neem contact op met  

Ben en Hanneke de Boer van stichting Terwille 

Ben: 0634512581  of  Hanneke: 0634512580 
 



 

Bidden voor elkaar 

 
‘Als je bidt voor mensen, gebeurt er iets, niet alleen met die ander, maar ook met jezelf’, hoorde ik 

laatst.  

Wat is gebed belangrijk! En wat vinden we het soms moeilijk om met elkaar en voor elkaar te bidden.  

We hebben onze standaardgebeden aan tafel of aan het begin van een vergadering.  

Maar gewoon alles wat je bezig houdt bij God de Vader brengen? En dan ook de vreugde of de 

zorgen van iemand anders bij Hem neerleggen?  

Er is een stuk onwennigheid iemand om gebed te vragen, maar ook, merken we, om gebed aan te 

bieden, om te bidden met een broer of zus, of zelfs iemand die je helemaal niet kent.  

Deze cursus wil je hierbij helpen, vrijmoedigheid en handvatten geven. En ook helpen om  van het 

gebed tweerichtingsverkeer te maken. Want God wil ook door jou heen werken en iets geven: troost, 

bemoediging en wie weet nog meer.  

We bieden vanuit Hart voor Roden een cursus Bidden voor Elkaar aan. 

 Deze is gebaseerd op de cursus Luisterend bidden van  New Wine, waar we 

elementen uit willen gebruiken. 

We houden een startavond op 23 mei. Op deze avond kun je proeven aan 

de cursus en ook je wensen en verwachtingen aangeven. Aan de hand 

hiervan bepalen we, hoeveel avonden en welke onderwerpen. Waar en hoe 

laat? Daar komt nog een bericht over.  

Uit het cursusboek: Met de cursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. 

Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we 

onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met 

elkaar delen? Na deze cursus heb je iets geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je 

hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te 

bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat jullie steeds meer gaan leven als getuigen van Jezus en zijn 

Koninkrijk. 

Belangstelling? Meld je aan bij  Arend Kroes, arkroes58@gmail.com 

                             Hanneke de Boer, hannekedeboer1960@gmail.com 

    Heleen Noordhof, heleen.noordhof@gmail.com  

    of bel voor meer info naar Heleen, 0623540529 
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