
Die dreiging om alles in een klap los te moeten laten, speelt voor ons in het rijkste deel van de wereld (nog) 

geen grote rol.  

Bijna het tegendeel: hoe vaak worden we niet uitgedaagd, verleid om iets aan te schaffen wat we helemaal 

niet nodig hebben….?  

Nou ben ik gelukkig, zou ik bijna zeggen, niet zo digitaal vaardig, dat er heel 

veel op mijn telefoon langs komt, maar toch …  

Advertenties, aanbiedingen waar je bijna geen nee op kan zeggen, zijn niet te 

ontlopen.  

Black Friday. Hoera! Goedkoop kan niet goed zijn …  

Je bent al gauw een buitenstaander of wereldvreemd als je niet of minder in die consumptie-stroom wilt 

mee gaan.  

Loop niet in de val van menselijke hebzucht of status, lijkt Jezus te zeggen.  

Loop de schreeuwers en de vleiers niet achterna,  

Laat je niet verblinden of verdoven door oogverblindende zaken.  

Word je daar nou echt rijker van?  

Ik zou het nu kunnen hebben over politieke keuzes, over filosofische uitspraken, grote kwesties.  

Vandaag houden we het – het is ook Groene- Zondag bij concrete handelingen die we makkelijk wel kunnen 

doen.  

Als we ons comfort bijv. een beetje durven loslaten .  

In de sfeer van Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis gaat het over geven 

en delen.  

Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat wat wij geven verantwoord is? Dat 

door ons consumptiegedrag geen kinderen of volwassenen als slaven 

worden gebruikt? Dat door overbodig en vervuilend materiaal niet de 

grond nog meer vervuild raakt?  

Er worden zo meteen heel veel tips aangeboden op de Groene Tafel.  

We geven en delen graag, dat geldt m.n. in deze maanden.  

Duurzaam delen, dat zou een mooi motto zijn. ... 


